
 

 

FOTOWANDELING ‘TURNHOUT EEN BRUISEND EINDSTATION’ 
 

Volg een historische fotowandeling en laat je terugvoeren naar de beginjaren van het eindpunt van de 

Antwerpsesteenweg. Historische foto’s in het straatbeeld vertellen je het verhaal van Turnhout als 

‘eindstation’ van de verbindingsweg met Antwerpen. Door de strategische ligging tussen Antwerpen en 

Nederland was deze buurt een plek waar tram- en spoorlijnen samenkwamen. Ontdek ook de ‘oude weg’ 

richting Antwerpen. 

 

1.  Start je wandeling aan de Zeshoek. In de zij-etalage van kledingwinkel Brax, op de hoek met de Sint-

Antoniusstraat, zie je hoe de Zeshoek er vroeger uitzag. Opmerkelijk detail: je ziet bijna geen verkeer, maar 

toch was er een politieagent die dit een hele dag stond te regelen.  

 

2.  Wandel een stukje de de Merodelei op langs de rechterkant, tot aan de etalage van E-Smoke. Aan de overkant 

zie je het gebouw waar oorspronkelijk de Nationale Bank gevestigd was.  

 

3.  Stap terug naar de Zeshoek en draai de Molenstraat in. Je bent nu op stap zoals onze voorouders. Deze straat 

was de historische uitvalsweg naar Antwerpen. De de Merodelei werd later pas aangelegd.  

 

4.  Loop verder tot je links de Heilig Hartkerk ziet. Wandel rond de kerk tot je op het Kerkplein aan huisnummer 18 

bent.  

 

5.  Draai terug naar de Molenstraat en wandel verder tot aan een rij lage huizen aan de linkerkant. Dit zijn de enige 

nog overgebleven wevershuisjes in Turnhout. Op een van de deuren zie je een historisch weefgetouw. 

 

6.  Wandel de Molenstraat uit, sla rechtsaf en steek voorzichtig het stationsplein over tot aan de etalage van 

eetzaak Kumpir vooraan in de Stationsstraat. Het stationsgebouw is mooi bewaard gebleven.  

 

7.  Loop langs de voorkant van het stationsgebouw richting de overweg. Voor de sporen volg je het perron tot aan 

Het Fietspunt. Vroeger zou de stalen koepel je beschut hebben. Aan de overkant van de spooroverweg zag je 

vroeger de Lokerenmolen staan.  

 

8.   Steek de spooroverweg over, volg de de Merodelei langs de linkerkant. Draai links de smalle Kadasterstraat in. 

Sla daarna rechtsaf en volg de Zandstraat. Deze straat was het verlengde van de Molenstraat. Door de 

spoorlijn werd dit historisch pad in twee gesneden. Bij huisnummer 72 zie je een foto van de tuin van het grote 

buitenverblijf dat de familie Van Hal hier destijds had.  

 

9.  Wandel tot aan het kruispunt en ga naar de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Bij huisnummer drie vind je de vroegere 

afbeelding van de achterkant van de Middelareskerk.  

 

10. Sla terug rechts de Zandstraat in en wandel tot huisnummer 156. Begrijp je nu de naam van deze straat?  

 

11. Wandel tot aan het kruispunt met de Lokerenstraat. Deze historische uitvalsweg, Molenstraat – Zandstraat was 

een zandpad dat zich hier splitst. Rechtdoor liep het verder naar Gierle en rechts sloeg het af naar Vosselaar, 

Beerse en zo verder naar Antwerpen.  

 

12. Draai rechtsaf de Lokerenstraat in tot aan de Steenweg op Antwerpen. Bekijk goed de gevel van Hof ter Duinen 

aan de overkant van de straat. Steek voorzichtig de straat over. Op de glazen schutting van de brasserie vind je 

een oude foto van dit gebouw.  
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13. Wandel terug naar het stadscentrum via de de Merodelei. Op je linkerkant zie je EduKempen. Ooit bevonden 

zich hier meerdere tuinen en buitenverblijven van de Turnhoutse burgerij. Steek halverwege het groen 

voorzichtig de straat over en wandel tot huisnummer 261.  

 

14. Bekijk de rij roodbakstenen herenhuizen terwijl je verder wandelt tot huisnummer 221.  

 

15. Stap verder tot de verkeerslichten, steek over en ga langs de linkerkant de Onze Lieve Vrouwstraat in tot aan 

nummer 27. Deze straat is op de foto nog maar een zandpad.  

 

16. Keer terug naar de de Merodelei tot aan het herenhuis op nummer 169. Elk raam toont je wat toen nog de 

Antwerpsche Steenweg genoemd werd.  

 

17. Verder richting het centrum vind je in het halletje bij nummer 105 de afbeelding van het station met een stalen 

overkapping zoals het voor de jaren 1950 was. Op de tweede afbeelding herken je een gelijkvormige huizenrij.  

 

18. Loop de spoorovergang over en wandel rechtdoor tot aan de inkom van eetcafé en B&B Edelweiss.  

 

19. Steek voorzichtig de straat over en wandel verder langs de linkerkant van de de Merodelei. In de etalage van 

Carrefour Express, Merodecenter 133 staat tweemaal papierfabriek Van Genechten afgebeeld. Zowel voor als 

na de vernieuwing.  

 

20. De laatste stop is aan de etalage van MKRA Food, Afro & Asian Shop op huisnummer 38. Daarna kom je terug 

aan het vertrekpunt, de Zeshoek.  

 

In het eerste deel van de wandeling heb je de historische in- en uitvalsweg naar Antwerpen gevolgd en in het 

terugkeren de later aangelegde weg die nu veel belangrijker is dan het oorspronkelijke historische pad.  

 

Tijd en zin voor nog wat extra stappen? Wandel dan door de Gasthuisstraat tot aan de Grote Markt. Dit laatste deel 

van de verbindingsweg Turnhout – Antwerpen werd geleidelijk aan de belangrijkste winkelstraat, aangezien 

Antwerpen de belangrijkste grote stad vanuit Turnhout was.  

 


